
Waterlanders 
 

Vanuit het vliegtuig, 

op grote hoogte, 

zie ik diep onder mij 

mijn land – Nederland. 

 

Het ligt in het water, 

een immense watermassa. 

Het is een kwetsbaar land, 

dit Nederland. 

 

Niets beschermt mijn land 

tegen de enorme zee, 

dan een piepklein, 

opstaand randje. 

 

Bij nadere bestudering 

begrijp ik wat het randje 

is: het zijn de Deltawerken. 

 

Nederlanders zijn een dapper volk, 

waterlanders tot hun laatste snik. 


